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WIEL VAN DHARMA 
 
 

Het Wiel van Dharma is de vertaling van het Sanskriet woord “Dharmacakra.” 
Gelijk het wiel van een wagen dat alsmaar blijft ronddraaien, staat het symbool voor 
de leer van de Boeddha dat zich wijd en eindeloos verspreidt. De acht spaken van 
het wiel staan voor het Edele Achtvoudige Pad van het boeddhisme, de belangrijkste 
Weg van het Praktiseren. Het Edele Achtvoudige Pad verwijst naar juiste 
opvattingen, juist denken, juist spreken, juist gedrag, juiste manier van leven, juiste 
inspanningen, juiste aandacht, en juiste meditatie. In vroegere tijden toen er nog 
geen beelden of afbeeldingen van de Boeddha bestonden, was dit Wiel van Dharma 
het object van verering. In de huide tijd wordt het Wiel gebruikt als internationaal 
symbool van het boeddhisme.  
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 Boeddha’s Wijsheid is groot als de onmetelijke 
oceaan en zijn geest is vervuld van het grote Mededogen.  
 De Boeddha heeft vorm noch gestalte, en toch 
manifesteert hij zich in heerlijkheid en staat hij ons bij met 
zijn Mededogend Hart. 
 Dit boek is van grote waarde, want het bevat de 
essentie van hetgeen de Boeddha onderricht heeft en bevat 
is in meer dan vijfduizend boekdelen, bewaard en tot ons 
overgeleverd doorheen nu al meer dan 
tweeduizendvijfhonderd jaar, over alle politieke grenzen 
en rassenonderscheid heen. 
 De woorden van de Boeddha die in dit boek 
opgenomen zijn, slaan niet terug op een historisch verleden, 
maar hebben betrekking op de huidige staat van het 
menselijke leven en van de menselijke geest, hier en nu. 
 



 

 

DHAMMAPADA 

 Vormen van haat worden nooit gestopt door andere 
vormen van haat in deze wereld. Alleen door liefde 
worden ze gestopt. Dit is een eeuwenoude Wet. (5) 

 Een dwaas die denkt dat hij een dwaas is, is om die 
reden een wijs man. De dwaas die denkt dat hij een wijs 
man is, wordt daadwerkelijk een dwaas genoemd. (63) 

 Ookal dood hij duizend maal duizend mannen op het 
slagveld, toch is degene die daadwerkelijk zichzelf 
overwint de meest edele winnaar. (103) 

 Ookal leeft hij, die niet de Verheven Waarheid ziet, 
honderd Jaren, toch is degene die in een leven van één 
dag de Verheven Waarheid ziet daadwerkelijk beter. (115) 

 Moeilijk is het geboren worden als mens; moeilijk is 
het leven van de stervelingen. Moeilijk is het horen van 
de Verheven Waarheid; moeilijk is het verschijnen van 
een Boeddha. (182) 

 Doe geen kwaad, cultiveer het goede, maak de geest 
rein, - Dit is het advies van de Boeddha’s.  (183) 

 Er is geen bescherming voor zonen, noch voor vader 
of zelfs bloedverwanten; voor degene die door de dood is 
overkomen, is er geen bescherming van bloedverwanten.   
  (288) 
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